
DE IDEALE ROEI-ZEILBOOT

Ik was dik tevreden met mijn veelzijdige bootje dat niet te veel tijd en ruimte 
kost, een Drascombe Lugger. De avonturen met dat goedmoedige bootje maken 
een verlangen wakker en van het een komt het ander. Na een zoektocht doe ik 
mezelf voor mijn vijftigste een extreme boot én een sabbatical cadeau. 
Tekst en beeld JOSIEN KAPMA

Varen zonder motor 
heeft de toekomst

OP ZOEK NAAR DE IDEALE ROEI-ZEILBOOT

 De wind bolt mijn zeil en de boot komt tot leven, 
dehelmstok trilt in mijn hand. Bakboord uit bij 
Lauwersoog met een noordoost vier, het haven-
hoofd net gerond, geen scheepvaart van betekenis. 

Achter me verdwijnt de sluis en ik laat de teugels vieren, 
knik in de schoot. Vóór me niets dan ruimte, veel blauw. 
Ik stuur ins Blaue hinein, om op te gaan in die ruimte, er 
onderdeel van te worden. De boot nestelt zich op een 
wang, snor voor de boeg, het midzwaard maakt soms 
een zoemend geluid – een teken dat de Drascombe Lugger 
tevreden is. Ik tuur naar het zeil, leunend op één elleboog 
en voel het ruimen rond mijn hart. Ha, hier gáán we! 
Prompt dient zich een liedje aan en ik zing hardop. 

Wad 
Het Hemelvaartweekend van een paar jaar terug: ik zeil 
in mijn Drascombe Lugger in een groepje met zes andere 
Drascombes op de Waddenzee. Op een comfortabele 
halvewindse koers, met eerst nog een kleine vloedstroom 
mee, scharrelen we via de Paesensrede tot onder Ameland. 
Met het roer in mijn ene hand en de schoot in de andere 
groeit mijn vertrouwen. Halverwege de middag bereiken 
we de beschutting onder Ameland. Eenmaal voor anker 
in ondiep water bij het Oerd zakt het water snel. Het Wad 
maakt vriendelijk borrelende geluidjes, de geur die vrij-
komt is wads, zilt slik. Terwijl ik mijn dektent klaarmaak 
en de Lugger ombouw van vaartuig naar slaapplaats, 
komt een van de anderen door het nog enkeldiepe water 
aanplassen. Of ik mee ga wandelen. Iederéén gaat mee, 
we waden naar het eiland door de prut en beklimmen het 
Oerd, een hoog duin. De gesprekken verlopen makkelijk, 
want wandeling en Wad zijn al voldoende. We kijken naar 
onze bootjes in de verte. Wat zijn het toch een veelzijdige 
alleskunners.

Drascombe Lugger: veelzijdige goedzak
Veelzijdig, daar had ik de Drascombe Lugger op uitgezocht. 
Zeilen, roeien en motoren. Geschikt voor binnenwateren 
en het Wad, en kunnen droogvallen. Ik wilde een bootje 
waarmee we met de familie kunnen picknicken op rivier-
strandjes, en waarmee ik weekendjes solo kan zeilzwerven. 

Drascombes komen oorspronkelijk uit Engeland. Het zijn 
zeilbootjes met een ophaalbaar midzwaard en traditionele 
look. Stoere mini-tweemastertjes met grote kuip en kleine 
kajuit. Ze vallen op omdat ze zo onwaarschijnlijk laag op 
het water liggen, bijna meer ín de golven dan erop. 

LIJST VAN EISEN VOOR IDEALE ZEIL-ROEIBOOT
• �Goed te zeilen, makkelijk reven en strijken
• Goed te roeien, liefst met rolbank, lange riemen
• Geschikt om in te kamperen, bruikbaar voor meerdaagse tochten
• Ondiep gaand, in droog te vallen en bestand tegen een stootje
• �Wadwaardig, dus CE-categorie C en bij voorkeur zelflozend en 

onzinkbaar
• �Trailerbaar (singlehanded)
• �Geschikt voor een motor (of toch niet?)

Met de 
Drascombe 
Lugger door 
het centrum 
van Utrecht.

Roeien om luwtes te passeren. 
Hier met de Drascombe Lugger in 
de Biesbosch.
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De roodbruine zeiltjes kom je vaak in troepjes tegen; er is 
een levendige community. De Lugger is een kleine telg 
binnen de Drascombe-familie. Zónder kajuitje, een open 
bootje dus. Drascombes hebben geen ingebouwde motor, 
maar wel een bun waar een buitenboordmotor in kan. 
De Drascombe heeft een rijke historie. Legendarische kust-
reizen zijn in boeken beschreven. In Nederland zijn de 
boeken van Hans Vandersmissen het beroemdst. In Rond 
de Friese zee, het enige boekje van zijn hand dat nog ruim 
verkrijgbaar is, beschrijft hij zijn tochten op het Wad en 
naar Engeland, meestal alleen, zonder motor, op dat kleine 
Drascombe-scheepje. Vandersmissen verklaart zijn liefde 
voor de Drascombe met de stelling: “Plezier en aantal 
dagen gebruik is omgekeerd evenredig aan de lengte van 
een boot.” Dat maakt de goedmoedige Lugger behoorlijk 
waar. 

Verlangen en voornemen
Dat Hemelvaartweekend voltrekken de dagen zich in het 
ritme van het tij: zeilen en wandelen, alleen-zijn en gezel-
schap. We zwerven over het Wad zonder een haven aan te 
doen. We vallen droog onder Ameland, tussen het Rif en 
Engelsmanplaat, en oost van de haven van Schiermonnik
oog. 
Ik roei de laatste mijl of zo naar Schier, omdat de wind 
wegvalt maar het met de kentering van het tij en blak water 
te mooi is om de motor aan te doen – mooie vervanging 
van mijn wekelijkse roeitraining die ik nu misloop. Ik voel 

me vol leven, ik zou dit weken kunnen volhouden. Mijn 
verlangen om een langere reis te maken groeit. 

Ik bedenk waarom de Wadtocht zo leuk is: ik heb nauwe-
lijks de motor aangehad, en ook om me heen zie ik vooral 
zeilers. Een verademing, want het zeilen op binnenwateren 
lijkt volledig uit de mode geraakt. Motoren is er de norm. 
Maar waarom wil ik op het water zijn? Waarom doe ik al 
mijn leven lang aan roeien, wekelijks sporten met mijn 
ploeg in de vier of dubbeltwee? Omdat ik blij word van 
die ruimte om mijn hart, van opgaan in de natuur, wind 
in mijn haren, gezond blijven door veel te bewegen. Ik wil 
op het water zijn voor een afwisseling van spanning en 
ontspanning, natuurbeleving, sportief en gezond bezig 
zijn. Minder motoren en vaker roeien, neem ik me voor. 

Waar zijn de roei-zeilboten?
Waar blijft eigenlijk het roeien in zeilboten? Vroeger waren 
álle kleine bootjes te roeien, tegenwoordig is het een uit-
zondering als je kunt roeien in een zeilboot. De ontwikke-
lingen uit de roeisport zijn helemaal niet toegepast, zoals 
een rolbankje op slidings, dat ervoor zorgt dat je je been-
spieren, de grootste spiergroep uit je lichaam, kunt inzetten. 
Het rolbankje maakt roeien veel effectiever dan wanneer 
je alles uit je romp en armen moet halen. 
En andersom: waarom hebben die oceaanroeiers geen 
zeiltje? Hun boten kosten een fortuin, zitten vol techno
logie – kwam niemand op het idee van een zeil? 
Waarom zijn de disciplines strikt gescheiden? Waar zijn 
de moderne roei-zeilboten? 
Ik maak een ontwerp voor een rolbank op de zwaardkast 
van mijn Lugger, maar ik stel de uitvoering uit, omdat ik 
weet dat het toch een houtje-touwtjeoplossing zou zijn. 
Het steekt vrij nauw om de juiste verhoudingen voor een 
goede roeihouding te hebben, en bij het zeilen zitten losse 
slidings in de weg. Voor het eerst twijfel ik aan de Lugger. 
 
Ik ga op zoek en vind in Europa enkele online hotspots 
voor ‘roeizeilen’: de Franse club Voile-Aviron, het Engelse 
Sail and Oar en de Dinghy Cruising Association. In Neder-
land is er ’t Zeilend Scheehout en Natuurlijk Varen. Mijn 
zoektocht biedt wat avondjes internetplezier, maar bij 
nadere inspectie vraag ik me af of het niet een bevestiging 
is van het uitsterven. Zowel de bootjes als de mensen bij 
deze clubs zijn 60-plus.
De Drascombe Lugger zelf is ook bijna 60-plus trouwens, 
het ontwerp is van 1965. Sindsdien zijn er ware revoluties 
geweest in materialen en beschikbaarheid ervan: epoxy, 
composiet- en sandwichconstructies, dyneema, koolstof. 
Scheepsontwerpen zijn drastisch veranderd. Schepen zijn 
er misschien niet mooier op geworden, maar de zeileigen-
schappen zijn wel verbeterd. De moderne zeilbootjes zijn 
snel in wedstrijden, maar: wie gaat ermee op reis?
 
Mijn vragen brengen me online op het spoor van R2AK, 
Race to Alaska, een jaarlijkse race voor schepen zonder 
motor, van 750 mijl noordwaarts langs de westkust van 
de Verenigde Staten. Dit ademt een heel andere sfeer. 
Opwindende, moderne ontwerpen, veel multihulls, 

aandrijfmechanismen op spierkracht, lichte boten en jonge 
mensen. Waarom is er geen Europese tegenhanger van 
die Alaskarace? Met onze vaargebieden (Wadden, scheren-
kusten), met onze zeevaarderstraditie, met onze sportieve 
Europese populatie moet dat toch mogelijk zijn? 

Liteboat XP: veeleisende bitch
Op een avond in de zomer van 2021, een paar maanden 
na mijn weekend in de Drascombe op de Waddenzee, kom 
ik tijdens mijn online struintochten op het spoor van de 
Liteboat XP. Mijn hand verstrakt om de muis, ik ga rechtop 
zitten. Een moderne roei-zeilboot. Gebouwd voor snel-
heid. Met een goed, modern roeistation met rolbank. 
Gemaakt in Europa, in Frankrijk.
Ik kijk beter naar de details. Ik zie overeenkomsten met 
de Lugger: de afmetingen zijn vrijwel gelijk, 6 meter lang 
bij 1,80 breed. Het is ook een zwaardboot met een voorlijk 
geplaatste mast. Een simpele tuigage met losse broek, met 
een brede vorm en veel volume boven water. Een bootje 
dat net als de Lugger niet heen en weer gesmeten wordt, 
maar als een eend óp de golven deint. 
Daar houden de overeenkomsten op. Het platte achter-
schip en het doorgelatte grootzeil van mylar aan een sterk 
achteroverhellende mast van de Liteboat wekken de belofte 
van planeren. Het ruime achterschip is zelflozend op een 
minikuipje voor je voeten na, en toch is er wat beschutting, 
door het malle mini-kajuitje. 
Het doet vermoeden dat deze boot qua aard totaal 
verschilt van de ruimhartige, vergevingsgezinde Lugger. 

Dit is een nerveus raspaardje dat geen tel alleen gelaten 
kan worden omdat ze wegschiet bij ieder windvlaagje. 
Waarin je nergens fatsoenlijk kunt zitten en zeiknat wordt, 
als je er al niet helemáál afspoelt, zo het spiegelloze achter-
dek af in zee. Met je plané. 
Maar de Liteboat heeft dan wel weer als voordeel ten 
opzichte van de Lugger dat er een droog voorondertje is. 
Hoewel, dat is zo krap dat het moet voelen als een soort 
doodskist als je erin ligt.
Het gewicht is minder dan de helft van dat van de ook 
al lichte Lugger. Zo licht dat je er ook roeiend redelijke 
voortgang mee kunt maken. En zeilend als de brandweer: 
vlugger dan de Lugger.
Ik kijk weer naar mijn wensenlijstje. Ja, ik wil graag een 
rolbank en misschien ook beter zeilen. Maar om daarvoor 
de motor op te geven? En ik wil toch niet óp een boot zitten, 
maar comfortabel erín, omarmd door de boorden? Kwets-
baar pronkbootje, totáál niet praktisch. Je kunt immers 
niet zonder motor. Ik zet de Liteboat weer uit mijn hoofd.

Dromen
Die zomer van 2021 is er hoogwater in de rivieren. Een 
recordafvoer stuwt breder dan ooit over het hele stroom-
dal van de Nederrijn. Er geldt een algeheel vaarverbod 
op de dagen dat ik een lang weekend zeilen heb gepland, 
dus ik wijk uit naar de Eem en het IJsselmeer. Als de 
vaarverboden worden ingetrokken, besluit ik via de Vecht 
en Utrecht, en het Amsterdam-Rijnkanaal, terug naar 
Wageningen te varen. Urenlang zit ik naast een brullende 

De stuwen bij 
Amerongen laten 
een recordafvoer 
water door in juli 
2021. Alleen met 
een motor kun je 
stroomop.

Roeien als de 
wind het laat 
afweten, in een 
smalle sloot in 
de Biesbosch, 
tijdens een 
tocht met de 
Drascombe 
community.

Mijn hand verstrakt om de muis, ik 
ga rechtop zitten. Een moderne roei-
zeilboot. Gebouwd voor snelheid. 
Met een goed, modern roeistation 
met rolbank. Gemaakt in Frankrijk
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	 Drascombe Lugger	 Liteboat XP20
Lengte	 5,72 m	 5,99 m
Breedte	 1,91 m	 1,78 m
Diepgang	 0,25-1,22 m	 0,14-1,07 m
Gewicht	 360 kg	 150 kg
Zeiloppervlak	� 12 m2 (grootzeil + 	 10 m2 (grootzeil) + 

fok + druil)	  11 m2 (gennaker)

Roeien	 Buitenboordmotor in bun, 	 Roeien met rolbank 
	 roeien met vaste bank	 en koolstof riemen

buitenboordmotor die de Lugger moeizaam tegen de 
enorme afvoer stroomop ploegt. Terwijl ik onder de half-
ronde stuwen doorvaar, bedenk ik dat dit onmogelijk 
zou zijn zonder motor. Net als zo veel onmogelijk is als je 
geen motor zou hebben: nog even snel de sluis halen voor 
sluitingstijd. Of ’s avonds op tijd terug naar huis varen, 
ook al zit de wind niet mee. 
Ik betrap mezelf erop dat ik niet langer denk: je kúnt niet 
zonder motor, maar: je zou heel anders moeten varen als 
je geen motor hebt. 

Soms is het wel erg automatisch, de keuze om te motoren. 
Op veel plaatsen is roeien, kanoën of zeilen de uitzonde-
ring en maken motorboters de dienst uit. Is het niet 
jammer dat onze mooiste natuurgebieden vollopen met 
steeds zwaarder gemotoriseerd vaarverkeer? De aarde 
warmt op, bijna iedereen beweegt te weinig – en toch is 
motorbootvaren de norm die het waterspórters op steeds 
meer plaatsen lastig maakt. Daar zit iets ongerijmds in. 
En ik doe eraan mee. 
Het laat me niet los. In mijn hoofd neemt de vraag een 
steeds grotere vorm aan: er is een rijke historie rondom 
varen zonder motor, zeil-roeien, is er ook een toekomst? 
Wie geeft die vorm? Zijn er andere watersporters die 
hetzelfde zoeken? 
Langzaam groeit een overtuiging. Als ik mijn vragen 
over zeil-roeien serieus neem, moet ik de proef op de 
som nemen. Dan moet ik het aandurven zonder motor. 
Maar dan wel in een boot die goed roeit. 

Een reis. Een lange tocht. Ik weet nog niet waarnaartoe, 
maar ik wil maandenlang de tijd hebben. Zodat als de 
wind – of mijn lijf – een paar dagen tegenzit, ik gewoon 
kan wachten. Ik stel me voor dat ik een zak rijst en een zak 
linzen meeneem en een week kan overbruggen zonder een 
supermarkt of zelfs maar een haven aan te hoeven doen. 
Een avontuur. Waar vriendinnen fantaseren over een 
stomende romance met hun personal trainer, droom ik 
van een roeiboot. 

Durven
Op een dag in de herfst zie ik na maanden ontkennen, na 
wikken en wegen, na allerlei bedenkingen waarom het 
onzin is, onder ogen dat ik het toch echt wil. Een lange 
tocht. 
Ik besluit mezelf in het jaar waarin ik vijftig word, te 
trakteren op een veel te jeugdige boot en twee maanden 
sabbatical. In november bestel ik een gloednieuwe Lite-
boat XP bij de fabriek in Frankrijk.
 
Zoals dat gaat bij een grote aankoop, probeer ik mijn spil-
drift voor mezelf te rechtvaardigen. Alle argumenten die 
me passen, of ze nu plausibel zijn of niet, grijp ik aan. 
Ik heb deze boot nodig om het gesprek op gang te brengen 
over verleden, heden en toekomst van toerzeilen in kleine 
bootjes. 
Ik zal publiekelijk verslag doen in woord en beeld. De 
Liteboat zal anderen inspireren om de motor vaker uit te 
laten. Een nieuwe generatie watersporters zal nog net op 
tijd zijn om de kennis van oude zeilers op te zuigen. Ja, ik 
zal een bijdrage leveren aan een Nieuwe Watersport; 
schoon en gezond. 
Misschien leidt het wel tot een raid, zo’n avontuurlijke 
prestatietocht van het kaliber van Race2Alaska. Raid van 
de Wadden, langs alle eilanden, van Texel tot de Halligen 
in Denemarken. Mijn dromen zijn groot, veel groter dan 
ooit zou passen bij de introverte aard van ‘zonder motor 
aanrommelen in kleine bootjes’. Maar ik motiveer in elk 
geval mezelf. 

▼ Doorkijkje naar voren in het kajuitje. Vooraan de niet-lichtgewicht 
boordkeuken met gasstel en snelkookpan. De slaapmat rechtsachter 
hoeft ’s morgens alleen opgerold te worden. De zwaardkast midvoor zit 
onder de vloer weggewerkt.

▲ Na tientallen sluizen is 
het routine. Een handje aan 
een laddertje volstaat 
meestal.

▼ Mooi doorkijkje afdalend in het Canal 
des Vosges, roeiend met Liteboat Dory: 
grootzeil, één mastdeel en anker op het 
achterdek.

Drascombe Lugger

Liteboat XP20

Ver onder de 
bomen voor wat 
schaduw: lunch 
tijdens de roei-
tocht.
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Doen
Het daaropvolgende voorjaar stap ik met een anker en 
een snelkookpan in de trein naar de Alpen, naar waar de 
Liteboats gemaakt worden. Na een proefvaartje de volgende 
dag is de boot officieel van mij. Eindelijk kan ik de boot 
écht aan een onderzoek onderwerpen. 
Als eerste probeer ik uit hoe ik lekker kan zitten in de kuip. 
Inspannen lukt wel aan boord van dit bootje; een van mijn 
zorgen is of je er wel voldoende in kunt óntspannen. Zittend 
op het enige stootkussen dat ik bij me heb, in de vorm van 
een donut, nestel ik me met mijn rug tegen het kajuitje. 
Voetjes vooruit. Het past. En het zit best lekker. Vervolgens 
kruip ik de hele boot door. Snuffelend en voelend inspec-
teer ik ieder hoekje, elk detail, van het voorschot helemaal 
voor in het kajuitje, tot het roer achterop. 
Binnen is het minder een doodskist dan ik vreesde. Er 
hangt nog wel een beetje een chemisch epoxyluchtje. De 
kajuit heeft geen raampjes, geen kastjes. Het is puur de 
binnenkant van de buitenkant van de boot. De mast, in een 
mastkoker, staat pontificaal in het midden, nogal in de weg. 
Het enige comfort is de vlakke vloer, waarop je kunt slapen, 
met je voeten naar voren. De zwaardkast is daaronder weg-
gewerkt. In theorie is er ruimte voor twee personen, maar 
qua ruimte ben ik blij dat ik voorlopig alleen ben. Maar er 
is wel voldoende ruimte om voorwaarts het kajuitje binnen 
te gaan. Ik had gevreesd dat ik de boot zou moeten áán-
trekken, zoals je een broek of een dichtgeritste slaapzak 
inschuift in een trekkerstentje, liggend. Dat valt dus mee. 

Op avontuur
Hoe zeilt het? Een dag later ben ik onderweg met mijn 
bootje. Vanuit Frankrijk naar huis, binnendoor. Ik heb 
twee maanden de tijd. Vanuit Lyon via de Saône, door het 
Canal des Vosges naar de Maas, meer dan 1100 kilometer. 
Op de allereerste dag word ik met boot en al woest op de 
oever gesmeten en komt het avontuur bijna tot een einde. 
Het leidt tot een gebroken roeiriem en een gekelderd ver-
trouwen in de onderneming. Na de reparatie van de riem 
herstelt ook het vertrouwen als ik door schitterende land-
schappen en steden vaar. Als ik moe ben, gooi ik het anker 
uit en dan heb ik mijn relaxplek klaarliggen. 

Onderweg passeer ik meer dan tweehonderd sluizen, waar-
bij sluiswachters zowel mijn grootste fans als mijn grootste 
tegenstanders zijn. Zeven weken lang kom ik bijna niet van 
boord. Eenmaal in Nederland moet ik bijna opgeven op last 
van de waterpolitie: die was tot dan toe onbekend met lid 4 
van het BPR, art. 9 lid 1, over de bijzondere bepalingen van 
kleine schepen. De zwaarste kilometers moeten nog komen: 
20 kilometer stroomop op de Waal, tussen enorme vracht-
schepen. 
Ik leer Dory, zoals ik mijn bootje noem, naar de traditio
nele Engelse roei-zeilbootjes, goed kennen. Ze roeit heel 
behoorlijk, de verhoudingen kloppen. Het is niet vergelijk-
baar met een skiff, eerder met een degelijke wherry. Ze zeilt 
als een ranke open zwaardboot: veel controle, snel, maar 
ook tuimelig. Dat is even wennen, bij vlagen helt de boot 
sterk, maar richt zich toch steeds weer op. Als schipper 
moet ik bij hardere wind alert en beweeglijk zijn, maar 

meedogenloos is het bootje niet. Opkruisen in smal water 
gaat verbazingwekkend goed. 

Op de Rijn
De Liteboat XP is helemaal ontworpen op de drie functies: 
zeilen, roeien, kamperen. Als je van alledrie houdt, is het 
een geweldig compromis. Zoek je hooguit twee van de drie 
dan ben je misschien beter af met een andere boot. 
Dit jaar vaar ik met Liteboat Dory mee in de onderlinge 
zeilwedstrijden van wsv VADA op de Nederrijn. “Laat die 
peddels toch aan wal,” zegt Rob, steevast de snelste zeiler, 
plagerig. Maar die blijven aan boord, ik wil niet zonder, 
ook al mag ik ze in de wedstrijd niet gebruiken. Mijn Dory 
past als een handschoen. Na twee seizoenen kan ik zeggen 
dat zeilen zonder motor, bij een boot waarin goed te roeien 
is, een geweldige beleving is. Je moet wel anders varen, 
maar dat maakt het vooral leuker. 
Misschien is het te vroeg voor een Europese R2AK, maar 
de Raid Extreme op het Lauwersmeer, steeds in het eerste 
weekend van september, is een mooi begin. Daar mag ik 
mijn roeiriemen wél gebruiken. Ik ben ervan overtuigd 
dat er een toekomst is voor de combinatie van roeien en 
zeilen. 

BOEK 
Josien Kapma schreef een 
boek: Roeiend van Rhône 
naar Rijn. Het blad Roei! 
gaf het uit. Haar boek telt 
170 pagina’s en bevat 
prachtige kleurenfoto’s. 
Het is te bestellen in de 
winkel van Roei.nu

In Gray, bovenloop van de Saône aan de kade.
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